
 
Liturgie, vrijdag 3 april aanvang 19.30 uur  Goede vrijdag 
Voorganger:  Ds. Hanja van Essen 
Organist:             Dik Hartman 
Ouderling van dienst: Albert Coster 
Lector:                Dianne Zielman 
 

We komen in stilte de kerk binnen 
 

• We lezen het verhaal van het lijden en sterven van Jezus  
 uit het evangelie naar Matteüs.   
Stilte 

We luisteren naar Erbarme dich  

https://www.youtube.com/watch?v=DQUYZHKnn58 

 

 Welkom 

Toelichting Liturgisch bloemstuk 

Gebed 

Zingen: Lied: 556 : 1, 2, 3 en 4       Alles wat over ons geschreven is 

Lezingen:  Matteüs 27 : 1 - 10 Het berouw van Judas    
  Matteüs 27 : 11 – 14, Jezus voor Pilatus  
Zingen:  Lied 558 : 1, 6 en 8       Jezus om uw lijden groot 
Lezing: Matteüs 27 : 15 - 32 De veroordeling en bespotting 

We luisteren naar het lied: Via dolorosa,  

https://www.youtube.com/watch?v=kS7ApNfItEM&list=RDkS7ApNfItEM&start_radio=1 

Lezing: Matteüs 27 : 33 – 44, De kruisiging 

Zingen: Lied 575 : 1 en 2        Jezus leven van ons leven  

Lezing: Matteüs 27 : 45 – 50, Jezus sterft 

• De paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 

Lezing: Matteüs 27 : 51 – 54, De aarde beefde 

Muziek, orgel  

Goede Vrijdag gebeden met Lied 547 als acclamatie 

7 keer wordt er een kaars aangestoken,  

bidden we,  

zijn we stil  

Zingen we het refrein van Lied 547     Kyrieëleison, wees met ons begaan 

 

Lezing: Matteüs 27 : 55 – 61, Jezus wordt in een rotsgraf gelegd 

Zingen: Lied 247 : 1 en 2                    Blijf ons nabij, wanneer het duister daalt

  

 
IN STILTE VERLATEN WE DE KERK 
Als u wilt kunt u nog een tijdje blijven zitten. 

https://www.youtube.com/watch?v=DQUYZHKnn58

